Zondag 2 april 1916.

In Eecloo leeren de jonge meiges der burgerij Engelsch, bij middel van bijzondere lessen;
wie niet zou mededoen, liep gevaar blijken te geven van gebrek aan vaderlandsliefde.

't Mooiste weder van de wereld. Heel de bevolking schijnt op wandel te zijn. Alles is zoo
rustig, zoo vreedzaam. Geen mensch, die 't niet beter wist, zou ooit kunnen wanen, dat wij in
't Etappengebied en op voet van oorlog, dat wij allen in onze stad krijgsgevangenen zijn...

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)



